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VAN HET BESTUUR

Zoals ik al eerder schreef’ het zijn bijzondere tijden
waarin we leven en we realiseren ons nog meer hoe
belangrijk ‘gezondheid’ is in dit tijdsgewricht met
vele onzekerheden die door het coronavirus veroor-
zaakt worden.

Het bestuur heeft reeds eerder aangeven mede
vanwege de corona epidemie allerlei lopende evene-
menten af te gelasten. De maatregelen zijn net op
het moment dat ik dit schrijf weer verscherpt. De
bestaande regel van 1 > meter is gehandhaafd wat
betekent dat het gebruik van het Heemhuis en het
Archelogichuis in hoge mate is beperkt. Maar de
verdere beperking van de groepsgrootte tot 30
personen belemmert onze activiteiten in hoge mate.

Gelukkig kon de werkgroep Jaarprogramma nog 2
lezingen organiseren. Dat alles binnen de verscherp-
te richtlijnen. De eerste is als U dit leest al achter de
rug. In deze lezing gaf Maria van Deutekom een
boeiend relaas over volksverhalen, met de nadruk
op verhalen in Noord
Brabant.
Opmerkelijk was dat
dezelfde verhalen in
andere vorm op ver-
schillende plaatsen ver-
teld worden.

Ook was interessant
dat vele mythen, sagen,
legeden en sprookjes |
beogen het onbekende
te verklaren en te be-

grijpen.

ONZENOLKSVERHALEN ! Ik heb in die zin soms nog

wel eens behoefte aan

VLKS sprookjes. Zeker in deze
VERHALEN tijd.
UIT
NOORD

Onze vereniging kan of
| heeft misschien wel juist
in deze bijzondere tijden
weer een aantal nieuwe

Wijj verwelkomen:

Franka van Berlo en Theo van Heugten uit Someren
en Leo Swinkels uit Roermond, Geertje Henrichs
uit Amsterdam, Annie Waals uit Panningen en Jan
Kanter, Piet en Marijke Rens, Fried van de Ven uit
Asten.

Zoals ook al op de website is vermeld wordt op 28
oktober 2020 in Someren door Anton Neggers de
lezing “Schelmen en hondsvotten werck™ gegeven.
Dit alles binnen de richtlijnen die op dat moment
gelden. Al met al is hier toch wel een compliment
voor de werkgroep Jaarprogramma, die met een
hoge mate van flexibiliteit deze lezingen organiseert,
op zijn plaats.

Dat geldt overigens ook voor de redactie en bezor-
gers van de werkgroep Redactie die met alle beper-
kingen er toch weer in slagen voor onze leden een
prachtig dubbelnummer van De Vonder te realise-
ren.

Tot slot: Wij hopen van harte dat U dit bericht van
het bestuur in goede gezondheid leest.

Hans Dittner, voorzitter

Oproep voor nieuwe bezorgers in
Asten

We zijn naarstig op zoek naar een aantal enthousi-
aste leden die de bezorging van ons blad in Asten
op zich willen nemen. Door omstandigheden is de

DE V. M! YER

bezorging daar nu ge-
heel in handen geko-
men van Jac Joris. Het
betreft zo’n 135 adres-
sen. Jac zou het fijn
vinden als hij daarbij
wat ondersteuning zou
kunnen krijgen en een
paar nieuwe bezorgers
hem daarbij willen
komen assisteren.
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Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Harrie Wijnen (hoofd bezorging van De Vonder)
op het e-mailadres: h.wijnen@upcmail.nl

of rechtstreeks bij Jac via: jacjoris@chello.nl

www.heemkundekringdevonder.nl
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Woord van de redactie

Beste lezers,

Wellicht heeft menigeen ondertussen het nodige
plezier beleefd aan de regionale fietsroutes van
Death Valley, die met de verlate voorjaarseditie zijn
mee bezorgd. Dit niet alleen uit sportiviteit of om
de tijd te doden maar meer uit een zekere interesse.
Zo krijgen de samenstellers ervan ook de waarde-
ring die ze zondermeer verdienen.

Dat de corona periode door ons als heel bijzonder
wordt ervaren hoef ik niemand uit te leggen. Histo-
risch gezien is het ook een heel bepalende tijd, die
nu alle aandacht opeist van de huidige generatie en
veel van haar vraagt. In de nabije toekomst vormt
deze pandemie zeker een dankbaar onderwerp voor
diverse historici om van alle kanten nog eens dui-
delijk te belichten. Komende generaties kunnen uit
hun bevindingen weer de nodige conclusies trekken
en zijn daardoor zeker beter voorbereid op een
volgende pandemie.

Na een heel spannende, maar ook heel rustige tijd
heeft de redactie de draad inmiddels weer opgepakt.
We zijn weer blij om een nieuwe editie van De
Vonder te kunnen uitbrengen. Hopelijk wordt alles
weer snel als vanouds.

In de afgelopen periode hebben we jammer genoeg
afscheid moeten nemen van ons oud-redactielid
Gerard ten Thije. Zeker binnen onze werkgroep
heeft hij de nodige sporen verdiend. Wat verderop
in het blad besteden we er op gepaste wijze extra
aandacht aan.

De oproep in de corona-tijd voor meer kopij heeft
zeker de gewenste uitwerking gehad. Daarvoor alle
dank.

Door het wegvallen van het juni-nummer presente-
ren we nu vol trots het extra dikke nummer 2-3.

Herman de Man

12| In memoriam Henk Berkers

13| Watis origineel?

19| Herinneringen aan crisisjaren en
oorlogstijd van Louis Tinnemans
deel 4

21| Asten en de Belgische opstand
deel 2 (slot)

23 Oud goud

24 Vrienden van De Vonder

Hopelijk valt ook deze uitgave goed in de smaak en
biedt deze weer voldoende leesplezier. Zo is er o.a.
weer een vervolg op de memoires van Louis Tinne-
mans en geeft Remy Lammers heel persoonlijke
ervaringen prijs uit de oorlogsjaren. Cees Verhagen
bekeek de beelden in de kerk van Someren en deed
daarbijeen bijzondere ontdekking. Het voetbaldag-
boek van Jan van Lierop wordt in deze uitgave
uiteindelijk gesloten. De inhoudsopgave laat zien
dat er nog veel meer artikelen zijn die het lezen meer
dan waard zijn.

Veel genoegen daarmee.
Hennie Hoeben




Voetballen (3 slot)

Tijdens die wedstrijd brak Jan Slaats zijn been. Hij
was de grote animator van de club. De competitie
werd met veel moeite nog uitgespeeld, doch de
animo was weg bij de spelers en NWC ging ter ziele.
De opstelling van het elftal in b.g. wedstrijd staat in
het jubileumboek van NWC. Van het 2e¢ elftal, dat
op 11 Okt. 1925 de competitie begon en waarin ik
voor het eerst het NWC shirt droeg, eveneens
(blz.29). Ondanks pogingen daartoe (o0.a. van
Hendrik Werts) was er in seizoen 1926 -1927 en
1927 — 1928 geen competitievoetbal in Asten. Toch
werd er door de jeugd wel gevoetbald. WSV had
nog steeds stand weten te houden, zij het ook met
vallen en opstaan. In najaar 1926 en zomer 1927
stak Concordia weer even de kop op. Na een 4 -0
zege op Neerkant (12-6-1927) met een bijeen ge-
scharreld elftal, werd zelfs gesproken over oprich-
ting van een echte club, met deelneming aan de
competitie... Het ontbrak aan deskundige leiding,
zodat het bij goede voornemens bleef. Ik wou echter
beslist in competitieverband spelen. Daarom meld-
de ik me in september 1927 bij D.O.S. in Deurne als
lid. Marinuske Peeters en Lauw Wernars speelden
daar al. Ik kon meteen in het eerste meespelen en
heb daar de competitie 1927-1928 afgemaakt. Van

de D.O.S. spelers herinner ik me nog enkele namen:
Harry Manders als aanvoeder (in de oorlogsjaren
hoofd distributiekring Deurne, waaronder ook
Asten ressorteerde ), gebroeders Jac. en Cas
Mutsaerts, gebr. Bouwmans, Theo de Bijl, Dorus
Franssen (uit Vlierden, ja) Wim Peeters (doelman),
Marinus Peeters, enz. Voorzitter was dhr. Piet
Martens, onderwijzer.

Doch op 19 mei 1928 herrees NWC. Maar dat past
niet meer bij jeugdherinneringen... Want Jan was
toen al man geworden. En de historie van NWC
staat uitvoerig beschreven (voor een groot deel door
mij) in het jubileumboek van de club. Daarom nu
een punt achter het voetbal gezet.

*1 De domineespastorie is later gekocht door de
Gebr. v.d. Loo en Jan had er jarenlang zijn meubel-
zaak. Thans zijn er de winkels van Expert, Edah,
Wijnhandel v. Hout en optiek Otjens.

*2 Sjaak is priester geworden en verblijft anno 1990
(alsik deze herinnering uittik) al sinds zijn emeritaat
in het patersklooster in Asten. Thomas Werts werd
ook priester. Hij is op 25 aug. 1967 overleden in
Valkenburg en op Astens kerkhof begraven, naast
het graf van zijn ouders.Notitie januari 1992. Bij
voetbalclub NWC fungeerden de van Lierop’s liefst
34 jaren als penningmeester. Vader Jan 20 jaar,
zoon Ad 8 jaar en zoon Hans 6 jaar.

foto: NWC 1 bij de huldigingswedstrijd tegen Mitlo op 20 juli 1930. Staand: Jos Thijssen (keeper in de
kampioensploeg ), Harry v. Deursen, Jan Franssen, Jan v. Lierop, Jan Hoes, Otto Odermatt, Piet Hoefna-

gels, Thieu v. Lieshout, Antoon Gielissen, kapelaan J. van Loosbroek, Marinus Peeters. Knielend: Ferd v.
Stekelenburg (aanv. ), Harry Verdijsseldonck en Piet Vissers. ( Van de eigenlijke kampioensploeg ontbreken

de spelers H. Werts, A Smits en L. v.d. Heuvel).

www.heemkundekringdevonder.nl



BEVRIJDINGSLIEDJES EN
OORLOGSLIEDJES

door Remy Lammers

In de vorige uitgave van De Vonder kwam ik een
artikel tegen dat ging over bevrijdingsliedjes en dat
was geschreven door Cees Verhagen.

Dat deed mij ogenblikkelijk terugdenken aan de 2e
wereldoorlog.

Toen de Duitsers pas ons land bezet hadden waren
de “Moffen” nog niet erg lastig.

Vooral met de Wehrmachtsoldaten, dat waren de
dienstplichtigen, hadden we regelmatig contact en
dat ging dan meestal op een vrij gemoedelijke ma-
nier. Ik herinner me nog dat we, heel in het begin
van de oorlog, met Gilde St.Lambertus in Someren-
Eind een schietwedstrijd hielden. Dat mocht toen
nog, later moesten we de geweren inleveren en
mocht er helemaal niet meer geschoten worden.
Op een gegeven moment kwamen er drie Duitse
soldaten met de fiets over de straat en toen zij zagen
dat wij een wedstrijd schieten aan het houden waren
sprongen zij van de fiets af. Iedereen kreeg het een
beetje benauwd want we wisten niet wat er ging
gebeuren. Zij vroegen echter netjes of ze even
mochten kijken want ze waren in Duitsland ook lid
van een “Schiessverein”. Ze hebben zelfs een paar
keer mee mogen schieten.

Later werd het echter totaal anders. We keken alle
Duitse militairen, vooral de SS-ers en SA-ers met
de nek aan en lieten duidelijk merken dat we hele-
maal niet van hen gediend waren.

In het begin werden er ook vaak soldaten in Some-
ren ingekwartierd bv. in het patronaat in Someren--
Dorp en in het Rijkswerkkamp bij Sluis 12.

Vaak werden dan door die Duitsers marsen gehou-
den op straat.

Ik moet eerlijk toegeven dat dit een prachtig gezicht
was om naar te kijken.

Ze marcheerden dan in colonnes met drie man langs
elkaar, met hun mooiste uniformen aan, hun laar-
zen aan die aan de onderkant beslagen waren met
jjzeren beslag zodat dit kletterde op de harde
steenweg en daarbij zongen ze dan altijd meerstem-
mige marsliederen.

Ze begonnen meestal met het HorstWesselied, dat
zo luidde:

Die Fahne hoch Die Reihen fest geschlossen
SA marchiert mit richtig festen Schritt
Kam’raden die Rotfront und Reaktion erschossen

Marschiert im Geist in unsern Reihen mit.

Om te horen klonk dat heel prachtig maar wij gin-
gen altijd met de rug naar de straat staan.

Een ander Duits marslied waarvan ik de tekst ver-
geten ben eindigde met als laatste regels :

Denn wir fahren, denn wir fahren, denn wir fahren
gegen England, England, ahoi!

Op diezelfde wijs hadden wij eigen woorden ge-
maakt en we zongen dan:

En de Moffen met die grote bekken

Die menen dat ze alles zijn

Maar we zullen ze wel krijgen,

Ja we krijgen ze wel klein

Holland heb geduld, we maken ze tot zult.

Hou moed, hou moed,

Holland hou moed, hou moed, hou maar moed,
Want zij komen, want zij komen,

Want zij komen nooit in Engeland, Engeland, ahoi.

Wij zongen dit lied natuurlijk nooit als er Duitse
soldaten in de buurt waren want dan hadden we
kans om een flink pak slaag te ontvangen.

Maar in Someren woonden ook enkele NSB-ers en
die waarschuwden ons om dat liedje nooit meer te
zingen anders zouden ze ons aangeven bij de Duit-
sers.

Wijj hebben ons daar echter nooit aan gehouden
ziln  wel veel voorzichtiger gewor-

maar
den.




Ter herinnering aan Gerard ten Thije.

Gerard ten Thije ging na een val met zijn scootmobiel het pad op dat we allen eens moeten gaan.

Lange tijd was hij lid van onze redactie. Hij viel op vanwege zijn gewetensvolle inzet en ijver. Hij leek met
de ganzenveer geboren, waarmee hij zo soepel zijn artikelen schreef, samenvattingen maakte of slecht
verwoorde verhalen opkalefaterde en - niet te vergeten - lange tijd het voorwoord voor de Vonder schreef.
Hijj schreef in een stijl aangenaam om te lezen: in een rustige, evenwichtige en vloeiende cadans.
Kritisch was hij. Niet alleen over details maar zeker ook over de gang van zaken binnen de redactie, en
als er naar zijn zin niet voldoende gehoor aan gegeven werd, was hij vasthoudend genoeg om het nog
maar eens een of twee keer te herhalen. Maar wat er ook was, steeds bleef hij respectvol naar de ander
en toonde zijn warme menselijkheid. We hebben veel aan hem gehad en missen hem.

Gerard was reeds een bijzondere, markante en goede mens voor hij stierf.

Hem ophemelen? Vergeet het maar: vergeefse moeite. Hij is reeds ter plekke! Op eigen kracht.

Hij had een ferme levensmoed en een groot vertrouwen in de ongewisse toekomst.

Ria zijn vrouw, die hem en zijn agenda scherp in de gaten hield, zei: ” de weg die wij samen gingen was
zonovergoten”.

Wil er nog iemand iets zeggen??

Jawel: Ria, kinderen en kleinkinderen: mooie wandelingen in de tuin van herinneringen!

De redactie.

www.heemkundekringdevonder.nl



Kardinaal Mindszentyschool
Oproep

Bij het bestuur van De Vonder is een e-mail binnen gekomen van Harrie Sleutels. Hij houdt daarin een
vurig pleidooi om binnen onze heemkundekring actie te gaan ondernemen om de nodige aandacht te
schenken aan de historie van de voormalige Kardinaal Mindszentyschool in het indertijd te stichten dorp
Willemsveen ( een gepland ontginningsdorp tussen Asten-Heusden en Neerkant ).

Het zou volgens hem een overweging kunnen zijn om de locatie van de oude school (in 1982 definitief
gesloten) te markeren en op die plek een informatiebord te plaatsen naar voorbeeld van het informatiebord
van de vroegere Radboudmavo in Asten.

Mochten er leden zijn die hier aan mee willen werken of daarbij zelfs de kar willen trekken dan kunnen

ze contact opnemen met ons bestuur.

Asten-Heusden, Kardinaal Mindzenty-school

O O BESTUUR HEEMKUNDE:
Algemene informatie Voorzitter: Hans Dittner Tel.0493-842754
Redactie: Secretaris: Martien Verdonschot Tel. 0493-693498
Hennie Hoeben, Voordeldonk 30, Penningmeester: Hans van Strijp Tel. 0493-380493
5721 HM, Asten, 0493-694134 Leden: Cor Fransen Tel. 0493-693421
Anneke Blankennagel, Jac Joris, Paul Gianotten Tel. 0493-472350
Ricus van Neerven, Piet Snijders, Jos Verhoeven Tel 0493-494708
Ad Verrijt en namens het bestuur Cor Fransen
Mailadres voor inzenden kopij: Gezinsabonnementen HKK De Vonder
redactie@heemkundekringdevonder.nl € 30,00 per jaar

Opgeven bij het secretariaat of het Heemhuis
Molenstraat 10 te Someren
ISSN 1387-2079




Het schrijnend leven van schrijver
Herman de Man

door Remy Lammers.

Herman de Man werd op 11 juli 1898 in Woerden
geboren als Salomon Herman Hamburger uit
Joodse ouders.

Hij was een intelligent kind maar hij mocht van zijn
ouders niet doorleren. Zijn vader was marskramer,
die in de Lopikerwaard met een kruiwagen langs de
huizen trok, om allerlei artikelen zoals stoffen,
handdoeken, elastiek, brei- en naaigaren, zelfs
tweedehands meubelen en boerenantiek te verko-
pen.

Op veertienjarige leeftijd moest Herman met zijn
vader mee en struinde hij met zijn wagentje hele
buurten rondom Woerden af en leerde daar veel
mensen kennen.

Op jonge leeftijd schreef hij daarover al verhaaltjes
en vanwege de betrekkelijk grote armoede die hij
daar beleefde werd hij socialist. Heel bekend uit die
tijd iseen uitspraak van hem: “Sommigen bestrijden
mijn eenzijdigheid. Die bestond en bestaat en zal
blijven bestaan hierin, ik bestrijd eenieder die een
mens veracht, of minder acht omdat deze een ande-
re huidskleur heeft dan de zijne”.

Hij werd ook pacifist en weigerde om in militaire
dienst te gaan zodat hij daarvoor 2 jaar gevangenis-
straf opliep.

Later verhuisde het gezin naar Oudewater en omdat
de eerste wereldoorlog was uitgebroken en er veel
schaarste kwam aan allerlei zaken verdiende Her-
man met zijn handel veel geld. Hij werd een vermo-
gend man en begon een turbulent en ongeregeld
leven.

Hij schreef in die tijd zijn eerste grote boeken: 'De
kleine wereld' en 'Een stoombootje in den mist'.
Deze boeken en ook zijn latere boeken schreef hij

onder het pseudoniem: Herman de Man. Pas veel
later heeft hij deze naam als zijn echte naam aange-
nomen.

Later verhuisde hij naar Gouda en daar kwam een
vrouw in zijn leven: Eva Jeanette Maria Kalker,
geboren op 10 april 1905, zij was dus 7 jaar jonger
dan hij en zij was ook van Joodse afkomst. Zij
trouwden op 19 maart 1924 en stichtten een gezin
met 9 kinderen, waarvan er 2 binnen het jaar zijn
gestorven. Ze kochten in1930 een mooi huis in
Berlicum, Noord Brabant: huize Vreedendaal.
Daar kreeg hij een baan bij de gebroeders Teurlings
die kranten en periodieken lieten verschijnen. Hij
kreeg daar dus vast werk en een vast inkomen.

De Man wordt wel eens de grootste streekroman-
schrijver genoemd. Hij weet de bedrukkende, ver-
beten sfeer van het calvinistische boerenleven dat
zich aan de oevers van de IJssel afspeelde zeer rea-
listisch weer te geven. Virtuoos taalgebruik en een
nadruk op tragiek zijn kenmerkend voor zijn werk.
De Man is ook een echte verteller, wat onder meer
blijkt uit het sterk anekdotische karakter van veel
van zijn romans. Hij was ook een perfectionist; zijn
werk eindigt vaak met “Nog niet”, waarmee hij
wilde zeggen: “ook dit is nog niet het volmaakte
werk, dat moet nog komen”.

Hij raakte bevriend met Pieter van der Meer de
Walcheren, een schrijver die zich bekeerd had tot
het katholicisme, en na veel indrukwekkende ge-
sprekken besloot ook Herman met zijn gezin toe te
treden en zich te laten dopen in de katholieke kerk.
Bij het schrijven van zijn boeken eiste hij volledige
rust en afzondering en trok zich dan terug in een
klein chalet, hoog in de Franse Alpen, bij het
dorpje Frency Délsans. Hij schreef al zijn boeken
met potlood op heel kleine blaadjes papier die
daarna door zijn vrouw werden overgetypt om
vervolgens naar de uitgever te gaan om gedrukt te
worden.

Maar in het begin van zijn schrijversloopbaan
moest hij er hard voor vechten om geaccepteerd te
worden binnen de schrijverswereld. Hij schreef heel
veel korte verhalen die hij stuurde naar vele uitge-
verijen, oa. De Groene Amsterdammer en de
Maasbode.

In de periode van 1922 tot 1940 heeft De Man maar
liefst 16 grote romans geschreven, het kleine werk
nog niet mee geteld. Dat waren:

www.heemkundekringdevonder.nl



Aardebanden, 1922

Rijshout en rozen, 1924

Het wassende water, 1925

Van winter tot winter, 1925

Maria en haar timmerman, 1932
De kleine wereld, 1932
Stoombootje in de mist, 1933
Scheepswerf de Kroonprinces, 1933
De barre winter van negentig, 1936
De koets, 1937

Kapitein Aart Lutteyn, 1938

Aart Lutteyn de andere, 1938
Zonen van de Paardekop, 1939
Geiten, 1940

Heilig Pietje de Booy, 1940

Van het Wassende Water verscheen in 1991 nog
zelfs de 30e herdruk.

Verschillende uitgaven van Het Wassende Water
door de jaren heen.

Het wassende
water

De meeste van deze boeken eindigden meestal nog
met de tekst: “Nog niet”.

Hij was ook in het bezit van een zware BMW-motor
met zijspan waarmee hij enkele malen de Tour de
France heeft gevolgd om verslag te maken voor een
Nederlandse sportcourant. De bewoners van Berli-
cum waren trouwens helemaal niet blij met zijn
zware motor want daarmee scheurde hij heel vaak
met veel lawaai door het dorp.

Als mensen daarover klaagden lachte hij eens en
trok er zich verder niets van aan.

Zijn meest bekende boek werd 'Het Wassende water'
dat hij in 1925 schreef.

Toen de tweede wereldoorlog in mei 1940 uitbrak
verbleef Herman nog in Frankrijk. Hij wilde snel
terug naar zijn gezin in Nederland maar strandde
in Parijs, vanwaar hij niet verder kon, en via Span-
je en Portugal week hij uit naar Engeland.

Daar werkte hij mee aan Radio Oranje, een Neder-
landstalige omroep, die dagelijks berichten uitzond
naar het door de Duitse troepen bezette vaderland.
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Later reisde hij door naar Canada waar prinses
Juliana verbleef met haar twee kinderen, Beatrix en
Irene. Daar nam hij een aantal gesprekken op die
gebruikt werden voor uitzending naar Nederland.
Nog later vertrok hij naar Curagao waar hij mede-
werker werd van de radio op dat eiland.

Tijdens de 2e wereldoorlog had hij het contact met
zijn gezin helemaal verloren en wist hij niet wat er
in Nederland allemaal gebeurde.

Hij wist niet dat zijn vrouw en 4 dochters op zon-
dagmorgen 2 augustus 1942 door de Duitsers in
Berlicum uit het huis waren gehaald en weggevoerd
werden naar het concentratiekamp in Vught, later
naar Amersfoort en uiteindelijk naar Westerbork.
Uiteindelijk werden ze afgevoerd naar Auschwitz
en daar na een week vergast. Hun huis werd, toen
het een poosje leeg had gestaan, door bewoners uit
Berlicum totaal leeg gehaald.

Zijn oudste zoon Jan werd ook gearresteerd en af-
gevoerd naar een concentratickamp in Tsjechié
waar hij tewerk werd gesteld. Hij wist daar te ont-
vluchten en wilde toen naar zijn vader, waarvan hij
dacht dat die nog in Frankrijk zou verblijven.

Hij is toen helemaal te voet door Zwitserland enz.
gelopen, vroeg onderweg bij mensen om wat eten
en bleef ’s nachts ergens in een schuur of schop
slapen.

Toen hij tenslotte in het Franse dorp aankwam ging
hij bij mensen aan op de voet van de berg waarvan
hij wist dat zijn vader daar vaak kwam. Die mensen
vertrouwden hem echter niet, lieten hem wel binnen
en gaven hem te eten. Ook mocht hij daar blijven
overnachten maar daarna gaven ze hem aan bij de
Duitse bezetters.

Die omsingelden het huis en Jan werd wakker van
het tumult. Hij kreeg in de gaten dat zij 't op hem
gemunt hadden en sprong door het slaapkamer-
raam naar buiten. De Duitse SS’ers zagen dat en
schoten hem ter plekke dood.

Twee van zijn kinderen, dochter Marietje en zoon
Jozef, hebben de 2e wereldoorlog overleefd door
onder te duiken. Marietje bij kapelaan Thomassen
in Helden-Panningen en Jozef bij Ada en Jozef van
der Heijden in Someren-Eind.

Jozef was het derde kind van Herman de Man, na
zijn oudste zoon Jan, zijn tweede zoon. Zijn vader
was er bijzonder trots op dat Jozef een duidelijke

roeping voelde om priester te worden en naar het
seminarium van de paters van de H. Geest in Weert
ging. Maar in 1940 waren de oorlogsjaren aange-
vangen en in 1942 begonnen de Duitsers alle joden
in Nederland te arresteren en weg te voeren naar
concentratickampen. Jozef de Man was van joodse
afkomst en daarom kwam de Deutsche Polizei ook
bij de kostschool in Weert aan om Jozef gevangen
te nemen.

De paters waren daar al enigszins op voorbereid en
hadden op de zolder, zo ongeveer in de nok van het
dak, een verborgen schuilplaats gemaakt. Toen de
Duitsers aanbelden kreeg Jozef al meteen te horen
dat hij moest verdwijnen uit de klas en naar zijn
schuilplaats moest. Zijn stoel in de klas werd snel
verwijderd om te voorkomen dat er een lege stoel
in de klas aanwezig was. De paters werkten dus
geweldig mee. De polizei trof de arrestant niet aan
en ging op vele plaatsen in het klooster op zoek,
maar ze vonden niets. Het enige wat ze zeiden was
“Wir kommen zuriick”! Dat durfden de paters niet
te riskeren en ze waarschuwden Jozef van der
Heijden in Someren-Eind die bekend was bij de
paters omdat twee broers van hem ook bij de paters
van de H. Geest waren.

Jozef fietste snel naar Weert en trof daar een hui-
lende, en totaal van zijn stuk geraakte leerling aan
(15jaar). “Kom maar snel bij mij achter op de fiets,
ik zorg er voor dat jou niets overkomt”, zei Jozef.
Om moeilijkheden te voorkomen fietste hij over een
zandweg aan de overkant van de Zuid-Willems-
vaart naar Someren-Eind. Daar werd een prachtige
schuilplaats voor hem gemaakt. Ada, de zus van
Jozef was er niet gerust op want die was ook al de
leider van de onderduikersbeweging in Someren.
Jozef en Ada waren een oom en tante van mij.
Zodoende heb ik Jozef de Man goed leren kennen
want hij voelde zich heel erg eenzaam, huilde veel
en was uiterst bang. In de avonduren kwam hij vaak
bij ons in huis want wij waren thuis met 6 jongens.
Hij werd zelfs één van mijn grootste vrienden. Hij
is de oorlog verder goed doorgekomen.

Toen de oorlogin 1945 voorbij was wilde zijn vader,
Herman de Man, zo snel mogelijk vanuit Curagao
terug naar Nederland en dat lukte hem met veel
moeite, met een olietanker. Omdat Jozef nog steeds
bij de familie Van der Heijden in Someren-Eind
verbleef kwam ook Herman daar naar toe en via
het Rode Kruis vernam hij hoe de rest van zijn gezin
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door de Duitsers was vermoord. Hij was een totaal
verslagen man en heeft sinds die tijd helemaal niet
meer kunnen schrijven, ook al had hij nog enkele
boeken in voorbereiding.

Hij ging in Eindhoven wonen samen met zijn twee
overgebleven kinderen, Marietje en Jozef. Hij ging
terug de handel in en werd voor garage Vermeulen
uit Eindhoven de importeur van Nortonmotoren
uit Engeland. Daar ging hij per vliegtuig naar toe,
maar de tweede reis werd hem al noodlottig. De
piloot maakte in Eindhoven een verkeerde landing,
raakte met een vleugel de grond waarbij het toestel
in brand vloog en alle 21 inzittenden, waaronder
ook Herman de Man, dodelijk verongelukten. Hij
werd in zijn geboorteplaats Woerden begraven.

Marietje had inmiddels kennis gekregen aan een
arts uit Denemarken en is daar gaan wonen. Uit-
eindelijk is zij 94 jaar oud geworden en heeft zij 3
kinderen gekregen.

Jozef is niet meer terug gegaan naar de paters van
de H. Geest in Weert maar heeft zijn opleiding tot
priester afgemaakt in Belgi€¢ bij de Aalmoezeniers
van de Arbeid.

Toen hij tot priester was gewijd stond hij er op om
zijn eerste H. Mis op te dragen in de parochiekerk
van Someren-Eind waar hij zo vele jaren had ge-
woond. Dat werd een uitzonderlijk mooi feest waar
heel de parochie aan deel nam. Een paar weken later

zegende hij het huwelijk in van mij en mijn vrouw
in de parochiéle kerk in Weert. Zijn eerste aanstel-
ling was directeur van een school in Antwerpen
waar een diamantslijperij in gevestigd was. Ik ben
daar een paar keer mogen gaan kijken maar dat was
daar een erg sjicke beweging. Hij wilde liever mis-
sionaris worden en verhuisde naar Brazilié waar hij
in een zeer armoedige streek terecht kwam waar
opgroeiende kinderen weinig kansen hadden. Hij
schreef brieven naar de Nederlandse regering, naar
Belgié, Frankrijk en zelfs naar Duitsland om ont-
wikkelingssteun en kreeg daar heel veel geldelijke
reacties op. Dat geld kwam hij altijd zelf ophalen
want als dat opgestuurd wordt naar Brazili€ weet je
nooit of dat goed aankomt, zei hij altijd.

Hij kwam dan altijd even bij ons aan want wij waren
goede vrienden van hem gebleven. Van dat geld
heeft hij zes technische scholen kunnen bouwen
waardoor de kinderen ginds meer kansen kregen op
goed werk. Ook hem werd het noodlot niet be-
spaard.

Op een avond toen hij bezoek had voelde hij zich
niet goed. Hij zei tegen de mensen: “Ik voel me niet
goed, ik ga naar bed” ! Toen hij ’s morgens niet
verscheen gingen enkelen naar zijn kamer en von-
den hem dood in bed. Hij had ’s nachts een hartstil-
stand gekregen. Door vele collega priesters werd hij
op eervolle wijze begraven en de Bisschop hield een
lovende toespraak.

Foto gezin De Man
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In Memoriam Henk Berkers

Zondag 30 augustus werden we opgeschrikt met het
bericht dat 'Astenaar pur sang' Henk Berkers (81)
plotseling aan een hartstilstand was overleden. Het
bericht overviel. Geen tijd meer om behoorlijk af-
scheid te nemen van deze man, die zoveel betekend
heeft voor cultureel Asten, het toeristisch aanzien
van de gemeente en de koestering van Astens verle-
den.

De uitvaart was qua bezoekersaantal schraal van-
wege corona en de anderhalve meter-maatregel.
Gelukkig zat er veel warmte in de afscheidsviering.
De uitgesproken herinneringen door zijn naasten,
maar ook de Missa Luba-gezangen, Jacques Brel
en meer. Henk Berkers had een bomvolle kerk
verdiend, vond pastoor Pieter Scheepers.
Hieronder de afscheidswoorden die tijdens de dienst
werden uitgesproken door Henks jeugdvriend Jan
van der Heijden.

MIJN HERINNERINGEN AAN HENK BERKERS
'Wij woonden vroeger van 1953 tot 1969 op Mgr.
De Dubbeldenstraat 6, waar nu Wiesje Verlijsdonk
woont en zo kende ik ook de familie Berkers. Geert
zat bij mijn in klas en bij Nelly kocht ik wel eens een
rolletje plakband in haar kleine schilderswinkeltje
naast het woonhuis waar Henk tot nu toe heeft
gewoond.

Henk heb ik leren kennen in de periode dat wij
samen op de avond Academie voor Industriéle
Vormgeving zaten. Henk was toen bijna afgestu-
deerd op de textielafdeling en ik was net begonnen
op de afdeling Product Presentatie. Henk heeft mij
toen al trots zijn prachtige veelkleurige batiks laten
zien. Hij was een geboren dessinontwerper en in die
hoedanigheid heeft hij vanaf 1960 t/m 1963 op de
ontwerpafdeling van Vlisco gewerkt voor de Afri-
kaanse markt.

Maar toen die markt na de onafhankelijkheid van
een aantal Afrikaanse landen instortte moesten er
ruim 600 mensen ontslagen worden. Ondanks het
feit dat Vlisco heel tevreden was over Henk, werd
hij toch naar huis gestuurd omdat ze dachten: ' Die
jongen kan zo in het bedrijf van zijn vader gaan
werken'. Dat was het sociale beleid van Vlisco in die
tijd.

Henk vond dat helemaal niet leuk, maar hij liet de
oren niet hangen en is begonnen met een studie voor
boekhandelaar, wat hij uiteindelijk een van de
mooiste beroepen op deze wereld vond.

Ikzelf ben eind 1969 ook als ontwerper bij Vlisco
begonnen en in Eindhoven gaan wonen. Als ik dan

wel eens in Asten was dan ging ik graag even bij
Henk langs in zijn interessante boekhandel.

Een jaar of 6 of 7 geleden nodigde Henk mij uit om
eens naar een van zijn vele fotomappen te komen
kijken. Ik was meteen laaiend enthousiast en met
Henk sprak ik af wat vaker te komen en dat werd
uiteindelijk elke week, meestal op de vrijdagavond
maar ook wel eens op zaterdagavond. Ik kwam dan
meestal met de bus want dan konden we ook nog
een glaasje drinken. Het waren gezellige buurt
avonden waar ik wekelijks naar uitkeek.

Vooral na mijn benoeming tot conservator van het
Anna Ceelen Huis raakte ik in hoge mate geinte-
resseerd in de historie van Asten. En waar kon je
dan beter terecht dan bij Henk Berkers. Daar heb
ik 0.a. ook Sandu Niessen leren kennen, Jan van
Heugten, Pieter Greijn, Stan Vlemminx en Stijn van
den Meulenhof. Ende vele zorgzame zusters die elke
morgen en avond bij hem langs kwamen. Voor
Henk als promotor van het klokkendorp zijn ook
belangrijk geweest Frans Loo, Harrie Verdijsseld-
onck en Piet Snijders met het boek over Jan de Smet
en vele anderen.

Iedereen bedankt!'

Jan van der Heijden
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Wat is origineel?

door Cees Verhagen

Toen ik in 1972 in Someren ging wonen hield ik mij
al snel bezig met de geschiedenis van Someren. Als
je de geschiedenis van Someren wilt bestuderen,
moet je vooral de geschiedenis van de Lambertus-
parochie en de bouwgeschiedenis bestuderen. Beide
hebben een rijke geschiedenis. De neo-romaanse
sobere Lambertuskerk werd in 1926/1927 gebouwd

Somar‘dzbl_;lp. Interieur l Ke:

en de architect was Joseph Franssen. Zijn vader
Caspar was ook architect en een leerling van de
bekende bouwmeester Pierre Kuijpers. Vader Ca-
spar was de architect van de neogotische grote kerk
in Asten.

Door veel te lezen en het bezoeken van de archieven
in Eindhoven en van het Bisdom Den Bosch verza-
melde ik steeds meer kennis van de parochie en de
kerk. Ik heb ook veel opgestoken van de artikelen
van Jan van den Bosch, Dré Remery en Wim Dee-
nen. Ook de correspondentie met Evert van Nessel-
rooij gaf veel duidelijkheid. De mailwisseling met
de conservators van het Krona museum in Uden en
het Catharijne Convent in Utrecht gaf veel duide-
lijkheid. Verder zijn goede vraagbakens Marietje
Kooistra-Kruijf en Trudo Kuijpers.

Het is niet mijn bedoeling om nu een verhaal te
schrijven over het kerkgebouw en de parochie Sint
Lambertus, dat zou veel te ver gaan, te lang zijn en
veel meer tijd kosten. Een kort verhaal van een leuk
klein wetenswaardig onderdeel van de geschiedenis
van de kerk is dat van de gipsenbeelden in de
Lambertuskerk. Te meer omdat deze een relatie
hebben met de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogen-
bosch, waar ik jaren gewoond heb.

Twaalf apostelen?

De beroemde Bossche beeldhouwer Johannes An-
tonius (Toon) van der Ven heeft 14 stenen beelden
gemaakt, die in het hoogkoor staan in de Sint-Jan.
De twaalf (de 12 apostelen?) gipsenvoorstudies
(modellen) hiervan staan in de Sint-Lambertuskerk
in Someren. Tussen 1854 en 1857 kreeg Van der Ven
de opdracht van het kerkbestuur van de Sint-Jan
om een beeldenreeks te maken voor het hoogkoor.
Tussen 1854 en 1943 onderging de Sint-Jan een -
beeldenstorm” en kreeg maar liefst 128 nieuwe
stenen beelden.

Hoe en wanneer de gipsen voorstudies van Van der
Ven in Someren terecht zijn gekomen is niet precies
bekend. Volgens Jan van den Bosch zijn deze aan-
geschaft door pastoor Jan van den Eijnde, pastoor
van 1868 tot 1884. Ze stonden daarom in de water-
staatskerk (nu Hogaarde) op Postel. Ik verwacht
dat ze in 1879 geschonken of gekocht zijn. Waar-
om?, dat zal aan het eind van dit verhaal duidelijk
worden.

De gipsen voorstudies waren ergens in Den Bosch
opgeslagen en pas later (1879!) in de oude Lamber-
tuskerk op Postel in Someren geplaatst. Waar de
neogotische gipsen beelden in de oude kerk op
Postel stonden is niet bekend. Toen de huidige
nieuwe kerk werd gebouwd in 1927, werden de
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beelden in de zijbeuken tegen de buitenmuren van de kerk geplaatst. Later in de jaren-60 werden ze in de
middenbeuk geplaatst en moesten de oude gekleurde beelden en de stenen “dakjes” boven de beelden
verdwijnen. Waar de oude beelden gebleven zijn is onbekend, sommige bronnen zeggen dat ze zijn ‘be-
graven’in de pastorietuin. Waarom?

De tweede beeldenstorm?

Het hoogaltaar in de Sint Jan in ‘s-Hertogenbosch. Links en rechts tegen de pilaren staan de stenen beelden van de
apostelen gemaakt door A. van der Ven.
Achter het altaar staan twee beelden van Maria en Johannes, gemaakt door A. Sopers.

Maar elf apostelen

Het vraagteken bij het vorige kopje is terecht. In de Lambertuskerk staan niet dé 12 apostelen, maar elf
apostelen. Er staan wel twaalf beelden, maar een hoort er “niet thuis” en dat is Paulus. We missen de
heilige Matthias. Paulus is geen apostel maar een bekeerling en heeft Jezus niet persoonlijk gekend.
Paulus heeft veel gereisd, gepredikt en brieven geschreven. Dat is de reden dat we veel van hem weten.
Hij wordt in een adem genoemd met Petrus en zij vieren samen hun naamdag op 29 juni. Door zijn
verdienste kreeg hij wel de eretitel van “De apostel”, ook wel de dertiende apostel. Beiden staan ook
dominant voor in de kerk.

Waarom het niemand eerder opgevallen is dat in de kerk maar elf apostelen aanwezig zijn, blijft vreemd.
Omdat Matthias vergeten is, gaan we iets meer vertellen over hem. Zijn feestdag is 14 mei en hij wordt
meestal afgebeeld met een bijl (martelwerktuig). Ook hij wordt, net zoals alle andere apostelen, afgebeeld
met blote voeten, dit is het symbool voor navolging van Christus. Apostel wil zeggen gezondene of
boodschapper.

De tweede beeldenstorm

De tweede beeldenstorm is een term die gebruikt wordt door critici van het 2de Vaticaans Concilie
(1962-1965). Na dit Concilie wilde men zich ontdoen van de materiéle cultuur, die in de afgelopen eeuwen
was ontstaan, maar dit sloeg echter door. Heiligenbeelden, knielstoelen, knielbanken, altaren, taberna-
kels, koorhekken, communiebanken, preekstoelen, relikwieén en ex voto's werden weggegooid, afgebro-
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en voiie sin

priesterfeest zijn geweest met veel bruidjes. De grote beelden van Toon van der Ven stonden tegen de buitenmuur
van de kerk en de kleinere gekleurde beelden stonden in het middenschip, met de “dakjes” boven hun hoofden.
Zij moesten door de “2de Beeldenstorm ” het veld ruimen voor de beelden van Van der Ven. De dakjes en de
beelden zijn verdwenen. Wat aardig is om te zien, is dat de verkochte Godslamp nog midden voor het altaar hing.

ken, verbrand, begraven of aan de antiekhandel verkocht. Allerlei neogotisch houtsnij- en beeldhouwwerk
werd verwijderd of versoberd door het bijvoorbeeld te logen of over te schilderen in een egale kleur. Soms
werden polychrome muur- en gewelfschilderingen bedekt onder lagen witkalk. Gebrandschilderde glas-
in-loodramen werden door blank glas of eigentijdse abstracte composities vervangen.

De veelkleurigheid verdween en er werden veel kerken witgekalkt. Voor veel kerken werd het een ramp.
In de kerk in Asten worden nu de muurschilderingen, die onder gekalkt waren, weer tevoorschijn gehaald.
Gelukkig bleef de kerk van Lierop gespaard en voor de strakke sobere (bakstenen) neo-romaanse Sint
Lambertuskerk was het geen verslechtering. Het bakstenen interieur van de Lambertuskerk werd met
heldere kleuren geschilderd, waardoor de beelden, zeker met mooi weer, prachtig “oplichten”.

Helaas verdween er ook wat, zo werd de godslamp verkocht, omdat het kerkbestuur geld nodig had
vanwege een brandje?

Someren heeft de originele!

Wat je wel kunt stellen is, dat in Someren de “originele” beelden staan, deze gipsenbeelden (voorstudies)
zijn immers als eerste door de kunstenaar bedacht en gemaakt. Zij zagen het eerst het “levenslicht”.
Verschillende Bosschenaren hebben model gestaan voor deze beelden, zoals mr. Jacobus Sassen voor
Jacobus Major en apotheker A. Bolsius voor Mathias en de kunstschilder Van Leent voor Bartholomeus.
Omdat Den Bosch een garnizoensstad was, hebben waarschijnlijk ook legerofficieren (vaak van protes-
tantse afkomst) model gestaan.

Johannes Antonius van der Ven, geboren in 1799 te 's-Hertogenbosch, overleden te Mortel onder Gemert
in 1866 en begraven te Vught. Hij was een der eerste leerlingen (1813) van de Bossche Académie Impéri-
ale, de latere Koninklijke School. In 1817 zette hij zijn studie voort aan de Academie van Antwerpen en
in 1820 naar de Academie van Brussel. Van 1834 tot 1848 werkte hij in Rome, waar hij zijn beroemdste
werk maakte, De Eva in 1851. (Dit vind ik wel zijn mooiste werk). In 1849 vestigde hij zich in 's-Herto-
genbosch, waar hijin 1858 directeur werd van de Koninklijke School. Hij had toen juist zijn reeks beelden
voor het hoogkoor van de Sint-Jan voltooid, waaraan hijin 1854 was begonnen. Hijj stierf in het “harnas”
in Mortel, op 12 juli 1866, waar hij bezig was een beeldengroep (een piéta) te plaatsen in de kerk van Sint
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Antonius Abt.
Kwetsbare beelden

Wanneer je de gipsen beelden goed bekijkt in de Lambertuskerk zie je ook de kwetsbaarheid van de
gipsen beelden. Thaddeus is zijn lans verloren en Mattheus is zijn schrijftstift verloren.

Bij Andreas is een deel van het andreaskruis afgebroken. Bij Johannes in de Lambertuskerk afgebeeld
als evangelist met adelaar, is door vochtinwerking en roestvorming van het geraamte, een deel van de
veugel afgebroken. Van dit gipsen beeld van Johannes is geen stenen uitvoering gemaakt in de Sint-Jan.
Het stenen beeld van Johannes de Evangelist in de Sint-Jan (de naamgever aan deze kerk), is sterk afwij-
kend. Dit is door een andere beeldhouwer, Antonius Sopers gemaakt. Hij kreeg de opdracht de beelden-
galerij in het hoofdkoor te completeren. Twee beelden ontbraken nog, Maria en Johannes en hij heeft
geen gebruik gemaakt van het gipsen voorbeeld van Toon van der Ven. De beeldhouwer heeft o.a. de
adelaar aan zijn voeten weggelaten en hij heeft een boek in zijn linkerhand gekregen.

In Someren zijn, zoals verteld, twaalf gipsenbeelden terechtgekomen, elf apostelen en Paulus.

Ze zijn bijna identiek aan de stenen beelden in de Sint-Jan. Te weten: 1. Andreas (broer van Simon Petrus,
met X-vormig kruis. Helaas is de X verdwenen) 2. Bartholomeus (Hij heeft de handen ineen geslagen,
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daar zou een (vilders)mes in moeten zitten) 3. Philippus (met kruis en boekenrol) 4. Jacobus (met knots)
5. Jacobus de Meerdere (zoon van Zebedeus, met rol en pelgrimsstaf) 6. Johannes de evangelist (met
adelaar) 7. Judas Thaddeus (broer van Jacobus de Mindere, met rol en lans, helaas is de lans verdwenen)
8. Mattheus (met boekenrol en schrijfstift, de schrijftstift is verdwenen) 9. Simon Petrus (met sleutels) 10.
Simon (met rol en kruis) 11. Thomas (met beide handen de mantel voor zijn borst houdend). 12 De
twaalfde apostel Matthias missen we, daarvoor is Paulus meegekomen uit Den Bosch.

Je ziet, ook apostelen zijn net mensen in de loop der tijd gaan ze wat mankeren. Sommigen zijn dominant
en anderen staan bescheiden op de achtergrond. Een enkeling vergeten we zelfs.

Communiebank

Er is nog een relatie met Den Bosch en de Sint-Jan.

Volgens C.J.A.C. Peeters, “De Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch (1985)” staat op bladzijde 341,
dat in de huidige Lambertuskerk in Someren een communiebank, gemaakt in 1822, aanwezig is. Deze
zou in 1879 aan de vroegere waterstaatskerk in Someren geschonken zijn en afkomstig zijn uit de kapel
van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap, de huidige Sacramentskapel van de Sint-Jan.

Volgens Lambertus Koenen heeft van oudsher een communiebank in de Lambertuskerk gestaan, die uit
twaalf panelen bestond, zes daarvan werden gelijk met het hoogaltaar (uit Luik) in 1760 voor de ver-
bouwde schuurkerk op de Postel aangeschaft. De andere zes zouden dan uit de sacramentskapel komen
van de Sint-Janskathedraal?
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Hoe kwamen de beelden naar Someren?

Ik neem voorlopig aan, dat rond 1879 ook de gipsen beelden geschonken zijn aan de parochie van de
Sint-Lambertus in Someren. Blijft de vraag wie heeft daarvoor gezorgd?

Het kan niet anders dat pastoor Johannes Sebastiaan van den Eijnde (geboren Gemert 1817 - overleden
Someren 1884) daarvoor heeft gezorgd. Hij werd, na zijn priesterwijding in 1843, kapelaan in de Sint-
Jan in Den Bosch en dat bleef hij tot 1851. Hierna werd hij kapelaan in

‘t Goirke (Tilburg) en hierna werd hij eerst rector en al snel in 1862 pastoor in Mortel.

Hijj liet hier door de beeldhouwer Johannes van der Ven, die getrouwd was met Elisabeth Maria Theresia
van den Eijnde, een piéta maken en plaatsen. Tijdens die werkzaamheden in 1866 stierf Van der Ven aan
een hartstilstand.

Dit alles maakt het nog waarschijnlijker dat pastoor Johannes van den Eijnde ervoor gezorgd heeft dat
de twaalf gipsen beelden van beeldhouwer Van der Ven naar Someren kwamen. Hij heeft waarschijnlijk
geweten dat de gipsen beelden nog ongebruikt in het atelier van Van der Ven stonden. Na zijn plotselin-
ge dood in Mortel in 1866 heeft de weduwe wellicht de beelden aan haar familie in Someren geschonken.
(hoe de familierelatie was, is mij nog niet bekend).

Waarom het beeld van Matthias er niet bij was, blijft gissen. Was hij al stuk of is hij onderweg stuk gegaan
door het vervoer per kar over slechte wegen? Het kan ook zijn dat de pastoor een fan was van Paulus en
hem persé wilde hebben.

We zullen er nooit achter komen.

Foto Omslag: Sluis IX, door
Maria van Neerven
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"
*metdans inte St

www.heemkundekringdevonder.nl



Herinneringen aan crisesjaren en oorlogstijd van Louis Tinnemans (4)

Hannes den H. zou me komen helpen bij het slach-
ten. “ik slao ‘m mee ’'n aks tege z 'n herses en dan
du tie niks mir” aldus Hannes, maar de eerste slag
ging recht tegen z’'n oren en ’t beest schreeuwde
als.... Ja precies, als een mager var-
ken. De tweede slag was wel raak en
toen sleepte we het verdoofde beest
door de tuin de keuken in waar hij
verder werd behandeld. Bijna waren
we het dier kwijt geweest, want con-
troleur Jan J. had hem in de tuin
ontdekt en reeds op een formulier ingevuld terwijl
mijn vrouw en ik zaten te ontbijten. Gelukkig zag
ik Jan nog juist bijtijds voorbij het raam gaan. Hijj
werd binnengeroepen en na veel gepraat, een pakje
sjek en pakje “consi” werd het voor ons bijna fu-
neste cijfertje weer uitgegumd. Nog steeds bedankt,
Jan! We zitten nog steeds in het jaar 1943. Engeland
had in ijltempo onder de begeesterende leiding van
premier Churchill vliegtuigen gebouwd en kon nu
de vijand in zijn eigen land aantasten, ondanks de
grootspraak van Hitler dat er nooit een vijandelijke
bom de heimat zou treffen. Avond na avond hoor-
de je het diepe geronk en gebrom van honderden
zware bommenwerpers op weg naar het Roerge-
bied, het centrum van Duitslands staal — en wapen-
industrie. Op vele plaatsen waren echter zoeklichten
opgesteld die met hun sterke stralenbundels zo’n
bommenwerper trachtten te vangen. Kregen ze er
een in de kruising van de stralenbundels dan was de

arme piloot verblind en kon weinig meer doen dan
afwachten tot de Flak ( Flegerawehrkanone) hem
had geraakt of tot een nachtjager hem meestal
feilloos neerhaalde. Kon hij zich op ’t laatste nip-
pertje nog redden met zijn schietstoel dan had hij
geluk. Want ook dan nog ontzagen ze de arme
drommel niet en schoten hem vaak nog met para-
chute en al naar beneden. Ook in Someren zijn er
verscheidene gevallen, o.a. een in Het Ven, een in
de Peel. Een half jaar na de oorlog lag de romp nog
tegen een moerbak vast gevlogen. Ook viel er een
in buurt van Sjef V. aan de Korteweg. Met de E.H.
B.O. moest ik er met een vrachtwagen naartoe. In
een mum van tijd waren de moffen ook daar en
moesten wij onverrichter zake weer verdwijnen. De
vliegeniers, waren allen dood. Eén ervan was wel
een halve meter diep in het drassige weiland geval-
len. Je werd er stil van. Op een middag fietste ik met
Wim van O. naar de Slievenstraat waar dicht bij het
huis van Hempke S. een zware vliegtuigmotor lag.
We waren juist bezig van de overvloedige bedrading
enkele meters te verwijderen, toen er een Duitser op
een motor aankwam die ons vroeg wat we aan het
doen waren. We zouden graag een paar stukken
draad gehad hebben voor een betere verbinding van
dynamo met fietslamp en we lieten hem zien dat het
geen leugen was. Tegen onze verwachting in moch-
ten we ieder een paar meter meenemen en dan rap
“verschwinden”. Gelukkig was het een wehrmachts
soldaat en geen SS’er (S.S.= Schutsstaffel), een
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nationaal socialistisch politieke organisatie. Meest-
al werden wrakstukken snel afgevoerd naar “ Die
Heimat “ .Waarvoor ?.. Vermoedelijk omdat men
daar aan alles gebrek begon te krijgen, want ook
alles wat van koper was of waar koper aan zat moest
worden ingeleverd evenals brons. Zo moest pastoor
van den Heuvel met lede ogen aanzien hoe de
kerkklokken waar hij zo trots op was, uit de toren
werden gehaald om te worden omgesmolten tot
kanonnen. Ook de bronzen geldstukken werden
ingenomen en we kregen zinken geld in de plaats.
Guldens en rijksdaalders werden van papier ge-
maakt. Geld wat voor de oorlog zo ontzettend
schaars was, was er nu in overvloed maar het had
geen waarde. Daarom werd alles zo schreeuwend
duur. Allen goederen om te ruilen en vooral etens-
waar waren nog in tel. Immers daarmee alleen kon
je nog in leven blijven. Luxe artikelen waartoe ook
koffie en thee behoorden waren grote zeldzaamhe-
den geworden. Koftfie werd per boon verkocht: 10
cent per boon. Velen hadden er het roken aan ge-
geven. Zij die het niet konden laten of niet laten
wilden kochten in het zwart ““ consi “ sigaretten voor
f 10,- per pakje. Puur bocht evenals de gesmokkel-
de Belgische sjek, die men naar de reuk wel “ merk
urine de cheval “ noemde. Desondanks ging hij
gretigvande hand. Veel pijprokers teelde zelf tabak,
dicht bij huis om diefstal te voorkomen. “ Slits 25
“ was een geliefde soort met mooie lange gelige
bladeren, die men in Venlo bij Kreijkamp liet fer-
menteren, waar men hem zelf weer moest gaan
ophalen en dan thuis snijden of kerven met eigen-
gemaakte kerfmachientjes. De mensen werden met
de dag vindingrijker. Tegen extra vergoeding lever-
de de fabriek ook wel ingeleverde tabak gekerfd en
wel in pakken af en ik durf aan te nemen dat er hier
of daar nog wel wat van deze rommel op zolder is
blijven liggen. Minder gefortuneerde mensen rook-
ten ook wel rabarber- of beukenbladeren. Als je
goede “ slits 25 “ had kon je de planten als ze aan
het rijpen waren op stam verkopen tegen de gang-
bare prijs van f 1,50 per plant. Dat zal hij op Suma-
tra of in Malawi nooit hebben opgebracht. Er werd
nog een andere soort eigen teelt gebruikt, waarvan
de bladeren veel op rabarberbladeren leken. Deze
tabak was gemakkelijker te telen, was veel zwaarder
en dus beter geschikt voor de pijp.

Toen ik met het ophalen van contributie voor de
EHBO eens mijn fiets aan het poortje bij meester
Eijsbouts had laten staan en niet gesloten omdat ik
niet eens van plan was om binnen te gaan, was het
vehikel bij mijn terugkomst gestolen. Ik zat in zak

foto: Monument aan de Kerkweg ivim neergeschoten
vliegtuig bij de Slievenstraat

en as want iedere dag van Dorp naar Eind lopen
was geen pretje. Voor een paar keer kon je nog wel
een fiets lenen om naar je werk te rijden maar dat
mocht niet lang duren. Na veel gepraat en geinfor-
meer wist mijn neef uit Mierlo iemand die nog een
zeer goede fiets te koop had mits er de nodige
rookartikelen werden bijgevoegd. Te voet toog ik
via Lierop over een bijna meterdikke sneeuwlaag
naar Mierlo waar we na veel loven en bieden het
eens werden over de prijs: £ 375,- en alle rookwaren
die ik nog in voorraad had, te weten een kistje
vooroorlogse aida sigaren van 4 ct. per stuk, een
paar pakjes Hollandse sjek en een paar pakjes siga-
retten. Al met al dus de werkelijke waarde van 10
fietsen. Blij als een engel met mijn bijna nieuwe
karretje reed ik over het ijs van het kanaal tot aan
de keersluis en toen weer over het kanaal tot sluis
elf. Toen moest ik wel gebruik maken van de haast
onbegaanbare hartbevroren ijs- en sneeuwwallen.
Het had me een volle dag gekost om met een fiets
van Mierlo naar Someren te komen.

Wordt vervolgd

www.heemkundekringdevonder.nl



ASTEN EN DE BELGISCHE OPSTAND, deel 2 (slot)

door Hans van de Laarschot

* voor olie, kaarsgaren of ‘ligt’, stro, hooi en arbeid

f. 59,39 1831 — 1832 ‘fabrikant’ Piet Leenen stro, olie, licht, arbeid
f. 37,40 1832 Adriaan Kerkers stro, kaarsen
f. 1,50 15 mei 1832 — januari 1833 Willem Coolen stro

f. 12,15 november 1832 — augustus 1833 ~ Willem van de Mortel stro

f. 9,00 1 november 1833 — 12 april 1834  Willem van de Mortel stro

f. 18,65 april 1831 —juli 1832 Paulus Geboers stro, kaarsen

f. 9,60 1832 Jelis Lammers stro

f. 1,65 januari-maart 1832 Willem van Heugten stro
f.21,27% oktober 1831 — december 1832 Arnoldus Slaats stro, kaarsen
f. 95,10 feb. 1832 en jan.— december 1833 Jan Dirkse Rijkers stro

f. 5,62 2 september — november 1833 Jan Dirkse stro

f. 25,85 11 juli — december 1834 Jan Dirkse Rijkers stro, 3 waterkruiken
f. 33,53 18 mei 1831— 28 september 1833  Piet Verheyen stro, hout, nagels

f. 7,30 5 april — 26 augustus 1833 Piet Verheyen stro, latten

f. 2,00 1831-1834 Piet Verheyen stro

f. 30,00 1 april 1832 — 15 juni 1833 Arnoldus van Bussel stro, kaarsen

f. 6,75 1832-1833 Joannes van Heugten stro

f. 7,00 februari 1832 Hendrik van Heugten stro

f. 15,75 1831 - 1833 Joseph van der Werden stro

f. 25,05 25 oktober 1831 — 4 september 1833 de weduwe van Peter Berkvens

f. 376,49 11 december 1832 — december 1833  Hendrik Michielsen kaarsen
[zie bij turf] 1834 Hendrik Michielsen  kaarsen, bezems
[zie bij turf] 1837 Hendrik Michielsen kaarsen,bezems,mand
[zie bij turf] 1838 Hendrik Michielsen  kaarsen, bezems
f. 0,37% november — december 1833 Jan Willem Coolen stro

f. 3,50 5 juni 1834 Jan Hoeben stro

f. 4,25 24 juni 1834 Jan Hoeben stro

f. 19,50 10 juli — 4 augustus 1832 Hendrik Loomans stro

f. 45,30 17 januari — 25 juli 1833 Antonie Verberne kaarsen, olie

f. 8,25 1 februari — 12 maart 1833 Jan Smits stro

f. 3,00 29 maart — 28 april 1833 Lambert Timmermans olie

f. 30,00 6 september — 8 november 1833 Jan van Loon stro

f. 16,50 1831-1834 Jan Philip Peters stro

f. 15,40 1831-1834 Piet van Helmond stro

f. 3,24 1831-1834 Hendrik Dirk Eysbouts stro

f. 1,80 1831-1834 Antonie Joosten stro

f. 1,80 1831-1834 Hendrik Martens stro

f. 8,10 1831-1834 Jelis Stevens stro

f. 6,75 1831-1834 weduwe van Goord van Oosterhout stro
f. 341,16Y> 1835 diverse Astenaren geleverde objecten
f. 397,05 1836 diverse Astenaren ‘fournitures’

f. 8,25 1837 Jelis Stevens stro

f1,50 1837 Jan W. Ceelen stro

f. 11,90 1837 weduwe van Francis van Heugten stro
f. 4,70 1837 Adriaan Kerkers stro

f. 8,00 1837 kinderen Dirk van der Weerden  stro
f. 5,40 1837 weduwe van Johannes Berkers stro
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f. 4,70 1837 Jan Lintermans stro
f. 42,00 2 oktober 1836 - 2 oktober 1837 J.G. Frencken huishuur

Piet Leenen levert in 1831 lampenolie bij Arnoldus en Slaats, waar soldaten zijn ondergebracht. In 1837
brengt Jan Lintermans daar 585 pond stro. In 1832 levert Piet Leenen in de eerste acht maanden twaalf
keer olie aan de weduwe Van de Mortel op Heusden en tot in april zeven keer op ‘“Voorendonk’ bij W.
van Heugten. De prijs per liter is 50 cent en voor ‘karsgarre’ telt hij 20 cent. Op 30 juni 1832 brengt hij
150 kilo stro naar Jan Houben ‘dijker’ en op 24 juli krijgt Piet Smits 290 kilo stro. In oktober 1832 komt
hij met het dorpsbestuur een prijs van 8 gulden per maand voor arbeid aan licht op zijn ‘fabryk’ overeen.
Hendrik Michielsen is groot-leverancier voor kaarsen. Ruim 1.000 pond levert hij in 1832 en 1833 aan
de verschillende wachtposten.

Adriaan Kerkers levert niet alleen turven aan de gekantonneerde troepen op Voordeldonk. De soldaten
hebben behoefte aan ‘legstro’. Kerkers brengt 1.500 pond naar Voordeldonk a 1 gulden per 100 pond.
Mede voor de hoofdwacht daar levert hij voor 32 pond kaarsen a 70 cent per pond. Ook krijgen ze op
Voordeldonk stro van Willem van de Mortel en wel 810 pond. Die is duurder dan die van Kerkers, na-
melijk anderhalve gulden voor 100 pond. Jan Dirkse Rijkers doet er in 1832 nog 50 cent per pond bo-
venop. Voor 1.500 Nederlandse ponden stro betaalt het dorpsbestuur hem 30 gulden. Maar voor de in
1833 aan de troepen aangevoerde 2.500 pond stro geldt f. 1,50 per 100 pond.

Piet Verheyen levert naast 1.886 pond stro ook hout en spijkers ‘tot het opmaken der wacht en schilder-
huizen’. De benodigdheden voor de wachtpost in Ommel komen van weduwe van Peter Berkvens. Voor
f. 23,85 levert ze in 1831 19 kannen olie en in 1832 9 kannen plus voor 30 cent lampenkatoen. Het dakstro
op het ‘schilderhuys’ in Ommel komt in 1833 ook van haar, kosten 90 cent. Jan Dirkse Rijkers stelt ook
nog vier stoelen en vijf waterkruiken ter beschikking aan de hoofdwacht en de politie. Opvallend is de
huishuur die Jan George Frencken — dan burgemeester van Asten — declareert ‘ten dienste der alhier
gekantoneerde troepen van 2 october 1836 tot den 2 october 1837°. Voor elke maand rekent hij f. 3,50.

* karrenvrachten en parkdiensten
In opdracht van de gouverneur van de provincie vervoerden Astenaren met paard en kar regelmatig

goederen en ook zieke soldaten. Gemeente-ontvanger Sengers keerde hiervoor de volgende totaalbedra-
gen uit:

Eerste half jaar 1831 f. 983,09"> karrenvrachten
Tweede half jaar 1831 f. 392,74 karrenvrachten

f. 69,00 transport van zieken
1832 f. 165,75 transport van zieken
Tweede half jaar 1832 f. 492,10 karrendiensten in het park Eindhoven en het park Helmond
1833 f. 451,44 karrendiensten in het park Eindhoven en het park Helmond
1834 f. 234,30 karrendiensten in het park Eindhoven
1835 f. 837,30 karrenvrachten en parkdiensten
1836 f. 210,97 parkdiensten
1837 f. 223,95 karrenvrachten en parkdiensten

Voor een rit van en naar Eindhoven of Helden kreeg de vervoerder 3 gulden, voor verder weg f. 5,25 en
naar Geldrop f. 2,25. In 1837, 1838 en 1839 verzorgden Astenaren de volgende karrenvrachten:

1837:

Jan Mutzers Eindhoven zieke soldaten
Leonardus Leenders Eindhoven zieke soldaten
M. Adriaans Oirschot

Ant. Jacobs Oirschot

Weduwe Goord Slaats Eindhoven zieke soldaten
1838:
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zieke soldaten
zieke soldaten
zieke soldaten
zieke soldaten
zieke soldaten
zieke soldaten
zieke soldaten

STICHTING
COLLECTIE MILITARE TRADIME

MUSEUM MILITARE TRADITIE
‘t Schldertuts

Antonie Hoebergen Eindhoven
Johannes Martens Eindhoven
Goord Wilbers Eindhoven
Michiel van Lierop Eindhoven
weduwe Piet Smets Eindhoven
Jan Berkvens Eindhoven
Hendrik Bukkems Eindhoven
1839:

Arnold Sleegers Geldrop
Francis van den Eynden  Geldrop
Piet Haazen Geldrop
Adriaan Vinken Geldrop
Jan van Geffen Geldrop
kinderen Dirk Driessen  Geldrop
Jan van Helmond Geldrop
Martin van Dijk Helden
Hendrik Haazen Helden
Francis van de Mortel Maasbree
Antonie A. van Bussel Maasbree

Johannes van den Heuvel Maasbree
Hendrik Jelissen Venlo
weduwe Hendrik Aarts Venlo
Johannes de Haar Oirschot

OUD GOUD

door J.Joris.
Spoken. 12 mei 1926

Dat ook hier bijgeloof nog niet geheel is uitgeroeid,
blijkt wel uit de "verschrikkelijke" spookgeschiede-
nis, welke zich hier op Heusden heeft afgespeeld.
Men schrijft hierover in de Zuid Willemsvaart het
volgende: Langs de weg Asten-Meijel, vlak tegen de
Peel ligt het gehucht Heusden, waaruit de ontstel-
lende tijding komt, dat er spoken rondwaren en
"onzichtbare handen" er klappen uitdelen. Het is
wonderlijk, hoe het oude geloof aan spoken en
heksen nog in het volk kan voortleven, afgaande op
de fantastische verhalen, welke thans van de spoken
op Heusden verteld worden. Op twee plaatsen heeft
de sinstere geest zich "geopenbaard". Waar hij
vandaan komt? Dat weet niemand, maar we veron-
derstellen dat hij uit het moeras op de "Veloew", of
aan het "Eeuwig leven" in de Peel opgestegen is. Op
de boerderij van landbouwer L., gelegen binnen de
grachten van de kasteelruine, waren de laatste tijd,
betrekkelijk kort na elkaar, een viertal kalveren
gestorven. Zouden ze door een onverbiddelijke

Op mijnen post maak ik geen gedrais,
Maar als "tregent zit ik in het :childerbuis.
En semtinelle me veics,
Feime au poste devant Pennemsi.

"zwarte hand" geraakt zijn? Een vraag die zekerheid
werd toen in het beddenkussen van een der huisge-
noten een gevlochten veren krans gevonden werd.
Verschillende mensen hebben hem gezien, het was
een echte veren krans ! Men toog naar de paters te
Weert en liet hem daar zien en onderzoeken. De
paters adviseerden de krans te verbranden en ten-
minste de noodlottige veertjes, welke waarschijnlijk
door vochtigheid aan elkaar gevlokt waren, werden
aan het vuur prijsgegeven. Wat de paters er verder
van gezegd hebben weten we niet. De "onzichtbare
hand" viel bij H. M., vlak bij de kerk nog wel! Toen
de man op een morgen nauwelijks de slaapstede
verlaten had, kreeg hij een klap van de "onzichbare
hand" op zijn hoofd, zodat hij op de vloer terecht
kwam. Ook hier spookte het dus. Meneer Pastoor
werd op de hoogte gesteld van het gebeuren en toen
constateerde men dat de kachel in het slaapvertrek
wat erg "gewalmd" had. De schuif van de kachel zal
dicht gestaan hebben en zo had zich kolendamp in
het vertrek verzameld wat de man tegen de vloer

deed duizelen. De onzichtbare hand was ontmas-
kerd.

23



Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas

www.editoo.nl

Vrienden van Heemkundekring de Vonder

A.H. Verberne Holding BV, van den Eijndelaan 60, 5712 BR Someren-Eind
Aannemersbedrijf Geven, Ommelseweg 48, 5721 WV Asten

Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, 5711 VV Someren
Autobedrijf Stienen Someren BV, Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
Dakbedekkingsbedrijf Joan Meeuws, Kommerstraat 38, 5712 XV Someren
Driessen Advies & Beheer, Witvrouwenbergweg 12, 5711 CN Someren
ETB Willem Bos, Trasweg 5, 5712 BB Someren-Eind

F. Leenen Someren Beheer bv , Dr Eijnattenlaan 28, 5711 AW Someren
Harrie Welten (Jumbo), Kuilvenweg 6, 5712 GX Someren

Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren

Isi & Peggy's Knipperij, Wilhelminaplein 15a, 5711 EK Someren

Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren

Larco Foods B.V., Industrielaan 10, 5711 CX Someren

Leenen Steengoed b.v., Vaarselstraat 34, 5711 RE Someren

MIDAS Winkels, Markt 10, 5721 GE Asten

Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, 5721 KK Asten

Notaris van Kaam, Witvrouwenbergweg 8a, 5711 CN Someren

P. van der Zanden, Jan vd Diesdunckstraat 17, 5721 VN Asten
Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind
Réne Berkvens Bloemenarrangementen, Jan van Havenstraat 32, 5724 AV Asten-Ommel
Verbugt IT, Zagershof 1, 5721 HX Asten

Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren

Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse ? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder



